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Huub was een wijze man. Hij kon structuren, oplossingen en
emoties op krachtig simpele wijze verwoorden.

Huub was autonoom en liet zich door niemand dirigeren;
overtuigd van zijn eigen morele kompas en zelfstandigheid.
Hij bleef altijd in zijn eigen kracht, zonder enige pretenties”
Huub was relativerend en nooit oordelend over een

ander; met veel gevoel voor humor. Hij geloofde in
verantwoordelijkheid, solidariteit, rechtvaardigheid en
gemeenschapszin. Het ambt van burgemeester was hem op
het lijf geschreven.

Huub had een enorme passie voor de actualiteit, muziek en
elektronica.

Hij was een geweldig lieve vader. Een knuffelaar en
verhalenverteller; altijd belangstellend en beschikbaat met
veel vertrouwen in zijn zonen om zelf te kiezen en te doen.
Huub genoot enorm van zijn kleinkinderen. Hij was een
onvermoeibare en betrokken opa.

Voor Anne Marie was Huub meer dan 45 jaar de rots in de
branding. Hij was er altijd. Een solide en onvoorwaardelijk
liefhebbende echtgenoot; warm, betrouwbaar, geestig,
gezellig en geinteresseerd.

We zullen hem intens missen.

Anne Marie Strous-De Vocht
kinderen en kleinkinderen



